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Mensen toch, waar gaan we naar toe? Is dit eerlijk en rechtvaardig?

Er wordt een heksenjacht geopend op de ambtenaren. Te veel "verworven rechten" ... Laat me
niet lachen. Bij mijn weten zijn de geldstromen naar belastingparadijzen niet te wijten aan de
kleine ambtenaar die met zijn aktetas met boterhammen elke dag anderhalf uur op de trein
pendelt.
Dit is ook niet te wijten aan de hardwerkende papa en mama die elke dag opnieuw het hoofd
boven water proberen te houden. Die van job tot job moet hoppen omdat "een vaste job niet
meer van deze tijd is" Heb je daar vragen over dan ben je niet solidair, of ben je een moeilijk
persoon.... Ocharme toch... vakbonden worden de mond gesnoerd, werknemers onder druk
gezet...
Een ander fenomeen dat plaats vindt in Frankrijk en overwaait naar ons. Elke politie interventie
wordt in twijfel getrokken. Mensen zijn jullie blind? In Frankrijk vallen ze de politie in sommige
wijken openlijk aan. In ons land zijn we ook goed op weg... En binnenkort zullen we weer een of
andere commissie in het leven roepen om ons te buigen over het sociologisch probleem en een
diepteonderzoek dat enkele jaren duurt.
Sta me toch toe een kleine tip te geven. Kijk ook eens naar een belangrijk maatschappelijk
fenomeen. De liberalisering heeft ook een leuk neveneffect... Het gezag heeft steeds minder
waarde en invloed. Onder het mom van individuele verantwoordelijkheid en blablabla ...
Zijn dat fenomenen van burgerlijke ongehoorzaamheid, gevolgen van de socio-economische
situatie, gevolgen van een maatschappij in verandering, gevolgen van mondialisering...?
Het is heel simpel. Als mijne kleine naar PLOPSA INDOOR gaat en er staat op een toestel: "blijf
daar af"...dan zeg ik "blijf daar af..."
Dat is opvoeding en gezag en verantwoordelijkheid nemen.
Wanneer gaan wij als maatschappij in sommige omstandigheden zeggen: "blijf daar af..."???

Het wordt steeds moeilijker voor de politie om de orde te handhaven. Beelden op FB spreken
boekdelen. Zo ook het filmpje over een interventie in onze eigen hoofdstad. Commentaren als
"amai een flik met ballen." zijn sterke uitspraken. Maar feit is dat ze GVD van onze flikken
moeten afblijven. Respect? Gezag? Orde? Het is soms om zot van te worden....
Personeelstekort, te kort aan middelen, solidariteit wanneer andere beroepen in staking gaan...
MAAR WIE GAAT NU EINDELIJK EENS OOG EN OOR HEBBEN VOOR DE
BEZORGDHEDEN VAN ONZE POLITIEMENSEN. VAN ZIJ DIE " OP HUN BAKKES " krijgen in
naam van de democratie.
Dit is weer eens een variatie op een thema. Onze politiemensen zijn moe, ondergewaardeerd
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en gefrustreerd...
Wees echter niet verbaasd als de kruik breekt...
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